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Beste gemeenteleden en dorpsgenoten,

Volgens de Heidelbergse Catechismus, waar ik het laatste halfjaar verschillende 
keren dankbaar uit heb gepreekt, moeten wij in tegenspoed geduldig en in 
voorspoed dankbaar zijn. Dit geldt voor ons persoonlijk leven, maar ook voor 
het gemeenteleven. Wij zitten als gemeente in een tijd van veel voorspoed. 
Het is geweldig mooi om de groei van de gemeente te zien en het geeft mij 
(en u en jou hopelijk ook) veel vreugde om daar deel van uit te maken.
 
Het is moeilijk om in veel tegenspoed geduldig te zijn, maar het is ook moeilijk 
om in veel voorspoed dankbaar te zijn. Waarom? Omdat we zo snel de eer 
aan onszelf geven en dankbaar zijn dat wíj het zo goed doen. Onze zondige 
natuur heeft niet veel nodig om trots te worden. Dat is een groot gevaar voor 
mij als predikant, maar ook voor ons samen als gemeente. Het beste wapen 
tegen trots is God te danken.
 
Dat kunnen we op meerdere manieren doen. We kunnen uit dankbaarheid 
naar het huis van God gaan om daar met lof Gods grote Naam te danken 
(Psalm 116). De Actie Kerkbalans staat in het teken van het geven van 
geld. Ook dat is een manier om onze dankbaarheid te uiten. Met Dankdag 
hebben we daar een mooi voorbeeld van gezien (1 Kronieken 29). Volgens 
de Heidelbergse Catechismus is gebed echter het voornaamste deel van de 
dankbaarheid. Waarom? God heeft veel liever een intieme relatie dan een 
grote traktatie.

Hartelijke groet,
Ds. E. Meijer 
 

Van de dominee Wat is het geschenk 
van de kerk?

Omzien naar elkaar. God ontmoeten. Samen zingen. 
Rust vinden en bezinnen. De kerk is voor ontelbaar 
veel mensen en op tal van manieren van betekenis. 
Het geschenk van de plaatselijke kerk... dat blijven 
we uitdelen! 

De kerk. We komen er samen om te ontmoeten en 
te bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen 
en te luisteren. We willen God ontmoeten en ons 
geloof verdiepen. We willen gastvrij en uitnodigend 
zijn voor jong en oud - voor de huidige en voor de 
volgende generaties. We willen omzien naar elkaar 
en naar mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Maar, kerk-zijn kost geld. Uw bijdrage 
doet er dus toe. 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat? 

Geef dan vandaag voor 
de kerk van morgen.



Van de penningmeester

Vorig jaar schreef ik op deze plek over de wens om het dienstverband 
van onze dominee uit te breiden. Een groeiende gemeente met vele 
activiteiten brengt immers veel werk met zich mee. Vol dankbaarheid 
kan ik u melden dat we deze uitbreiding in gang hebben kunnen zetten. 
Dominee Meijer heeft momenteel een dienstverband van 85%. Hierdoor 
kan hij meer tijd besteden aan onze gemeente. Dit was mogelijk door 
uw gulle bijdragen tijdens de Actie Kerkbalans.

Het jaar is voorbij gevlogen. En we zijn weer aangekomen bij de 
volgende Actie Kerkbalans. We zagen onze gemeente verder groeien in 
de afgelopen periode. Er waren volop activiteiten en die zijn zeer goed 
bezocht. Er zijn ook nu vele redenen tot dankbaarheid.

We zijn dankbaar dat we van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor 
de samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Het kost inzet van vele 
vrijwilligers die we erg dankbaar zijn voor hun bereidwilligheid. En het 
kost geld.

Ook dit jaar doe ik weer een beroep op u voor de jaarlijkse financiële 
bijdrage.

Als Kerkenraad zouden wij heel graag zien dat we onze dominee een 
fulltime dienstverband kunnen bieden. Op die manier krijgt hij namelijk 
nog meer tijd voor het belangrijke werk dat hij doet: catechisaties 
leiden, voorgaan in diensten, rouw- en trouwdiensten begeleiden en 
uiteraard ook het bezoekwerk. Met uw bijdrage kunnen we dit verder 
gaan realiseren. We hopen dat u ons voorziet van voldoende financiële 
middelen om de groeiende gemeente optimaal te kunnen dienen. 

Hartelijke groet en Gods Zegen toegewenst.

Teunis van Vulpen

Kerkbalans

Wat betekent de kerk voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een 
plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of 
naar anderen omziet? Of waar uw (klein-)kind geloof, hoop en liefde 
ontvangt? 

Samen zingen, tot rust komen, elkaar ontmoeten; het geschenk van 
de plaatselijke kerk is voor iedereen anders. Maar voor ontelbaar veel 
mensen van grote waarde! Gisteren, vandaag en hopelijk ook morgen. 

Als kerkelijke gemeente in Werkhoven willen we een baken van 
geloof, hoop en liefde zijn. Nu en in de toekomst. Helpt u mee om dit 
baken te zijn voor Werkhoven? 

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
Uw bijdrage is belangrijk.
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Bent u (nog) geen lid 
van onze kerkelijke 
gemeente, maar wilt u 
wel graag een bijdrage 
geven voor de kerk scan 
dan deze QR code.


