
 

Liturgie 
Kom Ook Dienst - zondagavond 12 januari 2025 

Thema: ‘Ben je al goed voorbereid?’ 
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Inleidend orgelspel      

 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: Heere Jezus, om Uw woord  

Heere Jezus, om Uw woord, 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in ’t hart dat naar U hoort 

Uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Votum en groet 
Met het uitspreken van het votum verklaart de gemeente dat zij alles van God verwacht. Door 

de groet uit te spreken, begroet God Zelf de gemeente die aanwezig is

Inleiding van het thema  

 

We bidden tot God om te vragen of Hij tot ons wil spreken in deze dienst 

 

I. Lezen en uitleggen van tekst uit de Bijbel – Mattheüs 24:3-14  

3. Toen Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en 

zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst 

en van de voleinding van de wereld? 

4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 

5. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen 

velen misleiden. 

6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want 

al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.  

7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het 

andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen 

in verschillende plaatsen. 

8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 

9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat 

worden omwille van Mijn Naam. 

10. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 

11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 

12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 

13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

14. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
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Zingen: Maak ons tot een stralend licht

Maak ons tot een stralend licht 

voor de volken, een stralend licht 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet 

wie haar het leven geeft. 

Laat het schijnen door ons heen. 

 

Maak ons tot een woord 

van hoop voor de volken, 

een levend woord 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen. 

 

Maak ons tot een zegening 

voor de volken, een zegening 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

wie elke schuld vergeeft. 

Uw genezing door ons heen. 

Maak ons tot een vrolijk lied 

voor de volken, een lied van dank 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt 

voor Degeen die eeuwig leeft. 

Laat het klinken door ons heen. 

 

En bouw uw koninkrijk 

in de volken, uw wil geschied' 

in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat Jezus Christus heerst. 

Bouw uw koninkrijk in ons. 

Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 

 

 

 

 

Luisterlied: O kerk sta op, met wapenrusting aan

O kerk, sta op, met wapenrusting aan 

Stel je op als Christus' leger 

Wie zwak is, kom en zeg nu: Ik ga staan 

In de kracht die God wil geven 

Omgord met waarheid, in Zijn kracht 

Weerstaan wij satans leugenmacht 

Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 

Wie gevangen zit in ’t duister. 

 

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees 

Maar is tegen duistere machten 

Hanteer het zwaard dat elke wond 

geneest 

en wees moedig en standvastig. 

Al dreigt gevaar aan elke kant 

De uitkomst heeft Hij in Zijn hand 

Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor 

stierf: vele volken als Zijn erfdeel! 

Kom, zie het kruis waar liefde recht 

ontmoet,  

waar Gods Zoon zich heeft gegeven 

De vijand ligt vertrapt onder zijn voet 

Jezus is als Heer verrezen! 

De grote steen is weggedaan 

en Christus, Hij is opgestaan. 

Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 

Dat elk oog en hart Hem zien zal. 

 

Kom Heilige Geest, geef kracht voor elke 

stap, Laat ons elke horde nemen 

Dan lopen wij de wedloop om de prijs 

Te ontvangen in de hemel 

De heiligen uit vroeger tijd 

Getuigen van Zijn majesteit 

En wij zien uit, verlangend naar de dag 

Dat wij delen in Zijn luister. 
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II. Lezen en uitleggen van tekst uit de Bijbel – Lukas 21:25-36 

25. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de 

volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 

26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de 

wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 

27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en 

heerlijkheid. 

28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, 

omdat uw verlossing nabij is. 

29. En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. 

30. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 

31. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van 

God nabij is. 

32. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. 

33. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet 

voorbijgaan. 

34. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en 

dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts 

overkomt. 

35. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 

36. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die 

gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. 

 

Zingen: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt  

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

3. U heb ik nodig, uw genade is  

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.  

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?  

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
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Luisterlied: Op die dag in de hemel 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.  

Eenmaal heelt U iedere wond,  

heel de oude wereld verdwijnt;  

de pijn voorbij. 

 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.  

Eenmaal zal het duidelijk zijn,  

alle zorg en wanhoop verdwijnt;  

de angst voorbij. 

 

Refrein  

Op die dag, in de hemel,  

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  

dan zijn wij bij Jezus  

en klinkt het overwinningslied. 

 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  

kan genade heerlijker zijn?  

En U maakt ons anders en nieuw,  

op die dag. 

 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.  

Eenmaal is het vechten voorbij,  

dan zien we uw macht en uw pracht,  

op die dag. 

 

(Refrein 2x) 

 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  

kan genade heerlijker zijn?  

En U maakt ons anders en nieuw.  

Ja, U maakt ons anders en nieuw.  

U maakt ons anders en nieuw op die dag. 

 

(Refrein) 

 

 

 

 

 

 

Gelegenheid om vragen te stellen (appen naar 06-30063985) 

 

Geloofsbelijdenis (de kern van het christelijke geloof)  

 

Zingen: Toekomst vol van hoop 

1. In de nacht van strijd en zorgen 

Kijken wij naar U omhoog 

Biddend om een nieuwe morgen 

Om een toekomst vol van hoop. 

 

2. Ook al zijn er duizend vragen 

Al begrijpen wij U niet 

U blijft ons met liefde dragen 

U die alles overziet. 

 

Refrein 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders U alleen 

Leidt ons door dit leven heen. 

3. U heeft ons geluk voor ogen 

Jezus heeft het ons gebracht 

Mens als wij voor ons gebroken 

In de allerzwartste nacht 

 

Refrein 

 

4. U bent God de Allerhoogste 

God van onbegrensde macht 

Wij geloven en wij hopen 

Op het einde van de nacht. 

 

Refrein  
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Zingen: Maranatha (lied van Sela)  

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 

zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 

Komt de tijd dat alles anders wordt, 

er geen tranen en geen rouw meer zijn? 

 

Iedereen zal zien hoe Jezus komt 

op de wolken met bazuingeschal. 

Vol van luister, stralend als de zon; 

Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 

 

Refrein 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 

voorgoed. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 

Heer, wij zien met groot verlangen uit 

naar het eeuwig koninkrijk van God. 

Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; 

met haar bruidegom verenigd wordt. 

Refrein 

 

Hef je handen op en kijk omhoog. 

Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 

met een brandend hart vervuld van hoop. 

Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 

 

Refrein 

 

Niets is beter dan bij U te zijn. 

Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 

 

 

 

God danken voor deze kerkdienst en bidden voor elkaar en de wereld

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Zegen  
Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze 

zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen. 
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Uitleidend orgelspel  

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg 

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst 

En het leven is  

het leven waard 

omdat Hij leeft! 

 

 

Hartelijk dank voor uw komst! 

 

In de Stevenshoek naast de kerk  

kan er een kop koffie of thee gedronken worden  

met iets lekkers erbij.  

 

Spreek gerust iemand aan 

voor een vraag of persoonlijk gesprek!  
 

 

 

 

 

Wilt u onze gemeente steunen?        Wilt u vaker uitgenodigd worden?    

U kunt via deze QR-code                    Via deze QR-code kunt u een vriend van  

een vrijwillige gift overmaken                          onze gemeente worden  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


